Onze gemeente omschreven:

Onze gemeente bestaat uit circa 700 gemeenteleden. Het gemiddelde aantal kerkbezoekers tijdens
een ochtenddienst ligt op 200 mensen. Voor de avonddienst ligt dat gemiddelde rond de 30 en 50
mensen. Er zijn per zondag 80 online aansluitingen op de dienst. Tijdens een dienst zie je vooral
oudere mensen (60+) en jonge gezinnen in de kerk. Jongeren (leeftijdscategorie 15 — 30 jaar), 40-ers
en 50-ers zijn minder aanwezig. Een deel van onze voorheen ‘eigen’ jeugd is nog steeds actief in onze
kerk. Ook is er instroom geweest, deels vanuit diverse kerken maar ook door bewoning van
nieuwbouw in onze dorpen.

Onze gemeente is vooral heel praktisch ingesteld, al kan dit op een passieve manier gaan: wanneer
mensen gevraagd worden om een ‘doe-taak’ uit te voeren, zijn mensen vaak bereid iets te doen.
Velen vinden het lastig om te praten over wat God en het geloof voor hen betekent. Het geloof
uitdragen of evangelisatie gebeurt nauwelijks zichtbaar. Er is nog niet veel samenwerking met andere
christelijke gemeenschappen binnen onze dorpen. Wel zien we bij veel activiteiten voor kinderen en
voor ouderen ook kinderen/mensen die niet verbonden zijn aan onze gemeente. Nieuw ingekomene
worden speciaal welkom geheten. We proberen een gastvrije gemeente te zijn, die open staat voor
iedereen, met elke vorm van geloof.

Missie/visie:

God creéerde de wereld waarin wij gemeente zijn. Wij geloven in God. Wij geloven in Zijn zoon: Jezus
Christus, die voor ons gestorven en opgestaan is. Wij geloven in de Heilige Geest, die zorgt voor wat
wij nodig hebben om God en elkaar te dienen. De Bijbel is onze basis. Wij zijn een gemeenschap,
waarin alle generaties samenkomen.

Wij willen een kerk zijn waar plek is voor iedereen die bij Jezus wil horen. Samen vieren we, eren we
God, lachen we, maken we muziek, twijfelen we, huilen we, groeien we in ons geloof en getuigen we
van Gods liefde. We willen onze talenten inzetten, binnen en buiten de kerk, om God en de wereld
(als rentmeester) te dienen en het evangelie bekend te maken. We proberen dat te doen in
samenwerking met andere kerken en christelijke gemeenschappen.

Speerpunten:

De beleidsplancommissie is in samenwerking met de gemeente tot de onderstaande speerpunten
gekomen, waar we als kerk aan zouden willen werken.

1. Kerk van alle generaties.

Veel mensen zijn actief in de kerk: we zijn samen kerk. Het is belangrijk dat jong en oud zich
verantwoordelijk voelen voor de kerk en onze gemeente. Door te proberen iedereen een passende
taak te geven op basis van zijn/haar talenten, proberen we de verantwoordelijkheid te vergroten.
Daarnaast is er extra aandacht gewenst voor de leeftijdscategorie 10-20 jaar en hun ouders en
75+ers. leder gemeentelid is nodig!

2. Muziek voor alle generaties.

Muziek is heel belangrijk in onze gemeente. Zowel met het orgel, als met de band wordt
meegezongen. We zingen uit het Liedboek 2013 en Hemelhoog. We willen de gemeente laten
groeien in haar muzikale kennis. Bijvoorbeeld toename van kennis en ‘leren’ zingen van onbekende



liederen. We groeien niet alleen in onze muzikale kennis, maar ook in het begrijpen van de liedtekst.
In iedere dienst is een lied te vinden passend bij elke generatie. Er komt daardoor in de gehele
gemeente (bij jong en oud) waardering voor het oude en nieuwe lied!

3. Het gesprek met elkaar voeren.

Er is nu tevredenheid als de organisatie staat. De uitkomst van het georganiseer zou moeten zijn dat
er meer ruimte komt voor geloofsgroei en/of verdieping en het delen ervan. We vinden het lastig om
het geloofsgesprek met elkaar te voeren. We willen leren twijfel uit te spreken en een getuigenis te
geven. We mogen het weer gewoon gaan vinden om een ‘geloofsgesprek’ met elkaar te hebben.

4. Persoonlijke geloofsgroei: welke keuzes maak je? Hoe geef je daar uiting aan?

Door het geloofsgesprek wordt er ook steeds meer aandacht gegeven aan de identiteit van het
christen zijn. Welke keuzes maak je? Hoe geef je daar uiting aan? Getuigen daarvan (binnen en
buiten de kerk) wordt gewoon.

5. Kerk in de buurt.

We willen ons als kerkgemeenschap meer laten zien in de dorpen. Als kerk zijn wij er voor iedere
inwoner van de dorpen. We bieden al best veel aan, bijvoorbeeld de pakketjes die de diaconie
uitdeelt met bid/dankdag, evenementen bij de kerk organiseren en vrijwillige hulpdienst. Dit zou
meer zichtbaar/bekend mogen zijn, waardoor mensen die het nodig hebben ons beter weten te
vinden (ook via de officiéle instanties als bijv. de gemeente).

Als kerkelijke gemeente proberen we de verbinding met de andere kerkgemeenten in het dorp te
vergroten, en elkaar als kerkgemeenten te ondersteunen bij bijvoorbeeld activiteiten rondom
evangelisatie. Verder kunnen we meer aandacht besteden aan mensen die verhuizen naar onze
dorpen.

6. Eredienst voor alle generaties.

We zijn een kerk voor alle generaties waardoor ook de erediensten door alle generaties bezocht
worden, waar iedereen zich thuis voelt in de dienst.

Bij het vormgeven van de erediensten wordt rekening gehouden met rust/bezinningsmomenten en
de balans in wat de verschillende leeftijdscategorieén nodig hebben. Acceptatie, respect en
verdraagzaamheid van elkaars behoeften is daarbij belangrijk.

7. Met elkaar bidden (hardop). Wat is de kracht en waarde van het gebed? Waarom vinden we het
moeilijk om te bidden?

Een belangrijk onderdeel van het geloofsleven is gebed. Toch merken we dat er binnen onze kerk
schroom is om met elkaar (hardop) te bidden of luisterend te bidden, bijvoorbeeld over persoonlijke
zorgen. Het streven is om onze gemeente te laten groeien in verdieping van het gebedsleven.

8. Duurzame kerk.

We willen binnen de kerk bewustwording creéren wat betreft het omgaan met de schepping. God
heeft ons opdracht gegeven een goed rentmeester te zijn over onze aarde. Wat betekent het om een
goede rentmeester te zijn? Hoe kunnen we met elkaar in gesprek gaan over onze keuzes rondom dit
thema?



